AR  Pa.rtı  Milletvekili  aday sıralamasında  süpriz 


AK  PARTİ 


1  Kasım  2015  günü 
yapılacak  26.  dönem milletvekilliği  genel  seçimlerinde  Adalet  Kalkınma  Partisi  aday  listesinde  sürpriz  yaşandı. 


7  Haziran  2015  günü 
yapılan  seçimlerde  milletvekili  seçilen  M.  Naci  Bostancı  birinci  sıradaki  yerini  korurken, ikinci  sırada  milletvekili  seçilen  Sait  Yüce  a- 


day  gösterilmedi.  Ak 
Parti  ilimizde  ikinci  sırada  Haluk  İpek'i  aday gösterdi.  Üçüncü  sıraya  ise  Haşan  Ali  Cesur'un  yerine  Avni  Erdemirgetirildi. 


Haluk  İpek 


âsA 

Avni  Erdemi r 


CHP  Aday  Sıralamasında ikinci  ve  üçüncü sıra  değişti 

İkinci  sırada  aday  sıraya  Arife  Serpil  Sa- olan  RamisTopal'ın  ye-  raçoğlu'nu  aday  koyrine  Haşan  Acar'ı  aday  du. 
gösteren  CHP,  üçüncü 


CHP 


1  Kasım  2015  Pazar 
günü  yapılacak  olan 
26.  dönem  milletvekilliği  genel  seçimlerinde Cumhuriyet  Halk  Partisi,  7  Haziran  2015 
günü  birinci  sırada  milletvekilli  seçilen  Mustafa  Tuncer'i  yeniden birinci  sıradan  aday gösterdi. 


Kururu  vr  İmtiyaz  Sahihi 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MHP  Milletvekili  aday sıralaması  belli  oldu 


cr 

ec 


daki  aday  Sadık  Aslan  Gülseren  Ertopçu,  ü- ve  üçüncü  sıradaki  a-  çüncü  sıraya  ise  Hüday  Metin  Gürdoğan'ın  şeyin  Saka  konuldu, yerine,  ikinci  sıraya 


1  Kasım  2015 
Pazar  günü  yapılacak 
26.  dönem  milletvekilliği  genel  seçimlerinde  Milliyetçi  Hareket  Partisinin  Amasya aday  sıralaması  belli oldu. 

7  Haziran  2015 


günü  yapılan  25.  dönem  milletvekilliği  seçimlerinde  ilimizden birinci  sırada  aday  gösterilen  ilçemiz  Uluköy doğumlu  işadamı  Mehmet  Sarı  yeniden  birinci  sırada  aday  gösterilirken,  ikinci  sıra- 


I  BİZE  GOREİ 

DOĞA 
KATLİAMI 

A/aCİ  Ko+UfCSl 

Cahit  Külebi'nin  birşiirini  hatırlıyorum: 

Kamyonlar  kavun  taşır  ve  ben 

Boyuna  onu  düşünürdüm. 

Yine  Külebi'nin  dediği  gibi: 

Sonra  âlem  değişiverdi 

Ayrı  su,  ayrı  hava,  ayrı  toprak... 

Artık  kamyonlar  kavun  değil  Dörtyol köyünün  o  hüdanabit  (kendiliğinden  biten) ağaçlarını  taşıyorlar.  Şehirleri  birbirine benzettiniz  bir  elden  çıkmış  gibi  betonlaştırdınız.  Bütün  binaları  birbirinin  aynısı yaptığınız  yetmezmiş  gibi  şimdi  yol kenarlarında  ki  güzellikleri  de  yok  ediyorsunuz.  Ne  işi  var  bu  güzelim  milli  park  olacak  bir  yerde  dozerin  kepçenin.  Sizin  göreviniz  ağaçları  doğramak  değil  budamak  olmalı. 

Bırakın  yabani  kalsın.  Sahipsiz  kırlar  gibi hayıtlar,  dikenler,  çimenler  büyüsün.  Otların kurusuyla  yeşili  birbirine  karışsın.  Çürüyen çürüsün  yeşeren  yeşersin.  _  _  . 

(Devamı  sayfa  3  de) 


MHP  Milletvekili adayı  Kurban  Bayramı mesajı  yayınladı 

Milletimizin  manevi  hayatında  önemli  bir  yeri olan  günlerden  Kurban  Bayramı'na  sayılı  günler kaldı.  Tüm  İslam  âlemi  ile  birlikte  bir  bayramı daha  idrak  etmeye  hazırlanıyoruz.  Manevi atmosferi  ile  huzur,  güven,  birlik  ve  beraberlik duygularımızı  güçlendiren  bir  Kurban  Bayramı'na daha  ulaşmanın  mutluluk  ve  sevincini  buruk yaşıyoruz.  Ancak  bu  manevi  atmosferin arzulandığı  gibi  tam  manasıyla  oluşabilmesi  ve bayramların  ağız  tadıyla  yaşanabilmesi  için öncelikle  ülkemizde  ve  bölgemizde  huzur  ve barışın  tesisine  ihtiyaç  bulunmaktadır.  Bugün  ise bu  ihtiyaç,  her  zamankinden  daha  fazladır. 
Ülkemizde  son  günlerde  yaşanan  ve  milletçe  bizi yasa  boğan  terör  olaylarında  şehit  düşen şehitlerimizin  mekânı  cennet  olsun.  Şehit analarının  hepsi  bizim  de  anamız.  Ateş  gerçekten düştüğü  yeri  yakıyor.  Allah  şehit  ailelerine  sabırlar versin.  Gazilerimize  de  acil  şifalar  versin.  İnşallah yaşadıklarımız  bu  kadarla  sınırlı  kalır  ve  daha fazlasını  yaşamayız. 

Bu  duygu  ve  düşüncelerle  tüm  İslam âleminin  bayramını  kutlar  hayırlara  vesile olmasını  Allah'tan  niyaz  ederim. 

Milliyetçi  Hareket  Partisi Amasya  xMilletvekili  Adayı 

MEHMET  SARI 


Gaziler  Günü  kutlandı 


19  Eylül  Gaziler 
Haftası  dolayısıyla  Taşova  Gaziler  ve  Muharipleri,  Atatürk  Anıtı  önünde  tören  düzenledi. 

19  Eylül  2015  Cumartesi  günü  Atatürk anıtı  önünde  saat 
11.00’de  başlayan  törene;  İlçemiz  Kaymakam  Vekili  Hicabi Aytemür,  Garnizon  Komutanı  Jandarma  Üsteğmen  Mustafa  Kemal  Akcan,  Belediye Başkanı  Bayram  Öztürk,  daire  amirleri, gaziler  ve  vatandaşlar katıldı.  Saygı  duruşu ve  İstiklal  marşının  okunmasından  sonra günün  anlam  ve  önemini  belirten  konuşmayı  J.  Üstçavuş  Samet  Sert  yaptı.  Taşova Gazileri  Dernek  Başka¬ 


nı  Mithat  Caba  ise  yaptığı  konuşmada;  Şehitlik  ve  Gazilik  rütbesinin  önemine  değinerek,  "Bir  insanın  ulaşabileceği  en  şerefli mertebelerden  biri  hiç şüphe  yok  ki  şehitlik  ve gazilik  mertebesidir. 
19  Eylül  1921  tarihinde 
Türk  milletinin  tebrik ve  şükranlarını  ifade etmek  üzere  Türkiye 
Büyük  Millet  Meclisi tarafından  kanunla 
Mustafa  Kemal  Atatürk'e  Mareşal  rütbesi 


ve  Gazilik  ünvanı  verilmiştir.  Gaziler  Günü vesilesiyle,  başta  ebedi başkomutanımız  Gazi 
Mustafa  Kemal  Atatürk ve  silah  arkadaşlarını, Hakkâri  Dağlıca'da  ve İğdır’da  şehit  düşen asker  ve  polislerimize ve  tüm  şehitlerimize Allah'tan  rahmet,  yakınlarına  başsağlığı  ve yaralanan  gazilerimize de  acil  şifalar  diliyorum.  Allah  bir  daha ülkemize  bu  tür  acılar göstermesin"  dedi. 


Bayram  hazırlıkları  sürüyor 


24-27  Eylül  2015 
tarihleri  arasında  kutlayacağımız  Kurban Bayramının  hazırlıkları sürüyor. 

ilçemiz  Belediye 
Başkanı  Bayram  Öztürk,  halkımızın  rahat ve  huzur  içerisinde  bir Kurban  Bayramı  geçirmesi  için  tüm  hazırlıkların  devam  ettiğini söyledi. 

Öztürk,  Kurban 
Bayramı  tatili  süresince  Taşova  Belediyesine bağlı  Zabıta  Amirliği, 
Fen  İşleri  Müdürlüğü, İtfaiye  Amirliği,  Otogar  Müdürlüğü  ve  nöbetçi  ekiplerin  24  saat görev  başında  olacaklarını  belirtti. 

İlçemiz  Belediyesi mezbahanesinin  bayramın  birinci  günün¬ 


den  üçüncü  gününe kadar  hizmet  vereceğini  söyleyen  Öztürk, "Kurban  kesim  alanlarımız  belirlendi.  Vatandaşlarımız  güzel,  huzurlu,  temiz  bir  kurban bayramını  geçirmesi  için  gerekli  olan  çalışmalarımız  devam  ediyor.  Halkımızın  bayramda  sıkıntı  yaşamaması  için  tüm  ekiplerimiz  görevleri  başında olacak"  dedi. 


hangi  bir  sıkıntı  durumunda  153  veya  110 
nolu  telefonları  arayabileceklerini  vurgulayan  Öztürk,  "İlçemizde hizmet  veren  ekmek  fırınları  bayramın  ikinci gününden  itibaren  nöbetleşe  hizmet  verecek.  Halkımızın  bayram  tatilini  rahat,  huzurlu  ve  sorunsuz  geçirmesi  için  önlemlerimizi  aldık"  şeklinde konuştu. 


Sayfa:  2 


TAŞOVA  HAVADİS 


22/09/2015 


sevgisi  bir  başka 


işte  eğitiminin  yanında yüreğinde  gizlediği  sanat  aşkını  çeşitli  mekânlarda  şarkı söyleyerek  ortaya  çıkaran  bir AmasyalI. 

Amasya-Taşova  doğumlu.  Emir  Üstün  başarının basamaklarından  adım  adım çıkıyor.  Emir  Üstün  Haberleşme  öğretmeni  olarak  hayatını  sürdürürken,  12  yaşında  başlayan  müziğe  olan ilgisi  onu  doğduğu  şehir  Amasya  ve  Taşova'da  klip  çekme  başarısına  kadar  getirdi. 
Söz  ve  müziğin  kendisine  ait olduğu  "Benim  Güzel  Amas¬ 


ya  m"  parçasının  klibini  çeşitli mekanlarda  çekmek  için  gelen  Üstün,  Taşova'da  ilgi  ile karşılandı.  Son  yıllarda  çeşitli dernek  ve  özel  gecelerde  sahne  alan  Üstün,  çok  yakında Vizyontürk,  Seymen  TV,  Med¬ ya  TV,  ve  Kanal  60  televizyonlarında  canlı  yayında "Benim  Güzel  Amasyam"  parçasını  okuyacak. 

Eğitimciliğinin  yanında sanat  aşkını  çeşitli  mekânlarda  söylediği  şarkılarla duyuran  hemşehrimiz  Emir Üstün'e,  çıktığı  bu  yolda üstün  başarılar  diliyoruz. 


Selami  Uysal  son  yolculuğuna  uğurlandı 


Taşova  Gençlik  Hizmetleri  ve  Spor  İlçe  Müdürlüğü personeli  Selami  Uysal  (52) son  yolculuğuna  uğurlandı. 

Amasya  Üniversitesi  Sabuncuoğlu  Şerefeddin  Eğitim ve  Araştırma  Hastanesinde böbrek  yetmezliği  tedavisi görmekte  olan  Uysal,  15  Eylül  2015  Salı  günü  hayatını kaybetti. 

Uysal'ın  cenazesi, 16 
Eylül  Çarşamba  günü  ilçemiz Cumhuriyet  mahallesindeki evine  getirilerek  helallik  alındıktan  sonra  Merkez  çarşı camiinde  saat  10.00'da  kı¬ 


lınan  cenaze  namazının  ardından  Boraboy  köy  kabristanlığına  defnedildi. 

Uysal'ın  cenaze  törenine;  Belediye  Başkanı  Bayram Öztürk,  Gençlik  Hizmetleri  Spor  İlçe  Müdürü  Ahmet  Dayıbaş,  İlçe  Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa  Tümer,  Kızılay İlçe  Başkanı  Özgür  Özdemir, MHP  ilçe  Başkanı  Aslan  Berber,  İl  Genel  meclis  üyeleri, Taşova  Hentbol  Spor  kulübü Sportif  direktörü  Sercan  Şenel,  mesai  arkadaşları,  ailesi ve  vatandaşlar  katıldı. 


Trafik  kazasında  Suriye  uyruklu  3  kişi  yaralandı 


15  Eylül  2015  Salı  günü 
sabah  saatlerinde  ilçemizde meydana  gelen  trafik  kazasında  Suriye  uyruklu  üç  kişi yaralandı. 

Amasya  istikametinden Taşova  istikametine  giden  Adem  Sevencan  (57)  idaresindeki  37  KB  321  plakalı  hafif  ticari  araç  sürücünün  direksiyon  hakimiyetini  kay¬ 


betmesi  sonucu  Karabük  köyü  mevkiinde  orta  refüje çarptı. 

Çarpma  sonucu  araçta yolcu  olarak  bulunan  Omar Sultan  (17),  Muhammat Zınkah  (32)  ve  Haysem Sultan  (30)  yaralandılar. 

Yaralılar,  Taşova  Devlet hastanesinde  tedavi  altına alındılar. 


ADEF’ten  Basın  açıklaması 


Gazetemizin  resmi  internet  sitesinde  13  Eylül  2015 
Pazar  günü  yayınlanan  "A-DEF'den  çifte  standart"  başlıklı  yazımız  ile  ilgili  Amasya Dernekler  Federasyonu  (A-DEF)  bir  açıklama  yaptı. 

ADEF  Genel  Başkanı 
Saim  Diken;  "Merzifon  Belediye  Hentbol  Spor  kulübü yetkilisi  beni  arayarak  12  Ey¬ 


lül  2015  Cumartesi  günü  İstanbul'da  oynayacakları  Beşiktaş  maçının  üyelerimize SMS  yolu  ile  duyurulmasını istediler.  Biz  de  Amasya  takımı  olduğu  için  gerekli  duyurumuzu  yaptık.  Aynı  gün İstanbul'da  oynanan  Taşova Hentbol  Spor  ile  Anafen  arasında  oynanan  maçtan  haberimiz  yoktu.  Bizleri  Taşova 


Hentbol  Spor  kulüp  yetkilileri aramadı.  Dolayısı  ile  bu  maçtan  haberimiz  olmadı.  Bizler Amasya'mızı  bir  bütün  olarak görüyoruz  ve  bir  ayrıcalık yapmamız  söz  konusu  olamaz. 

Kamuoyunun  bilgilerine sunarız. 


Müftülükten  Kurban  açıklaması 


Taşova  Müftüsü  Harun Yılmaz  Kurbanlık  hayvan,  kilo birim  fiyatı  belirlenmek  suretiyle  canlı  olarak  tartılıp alınıp  satılabileceğini  söyledi. 

Yılmaz  "Ayrıca,  toplum¬ da  herhangi  bir  aldatma,  kargaşa  ve  ihtilafa  yol  açmayacak  şekilde  yaygın  bir  uygulama  varsa,  kurban  edilmek  üzere  satın  alınmak istenen  hayvanın  et  birim  fiyatı  önceden  belirlenmek şartıyla,  kesildikten  sonra  eti tartılarak  parasının  ödenmesi yoluyla  da  satılabilir. 

Hz.  Peygamber  (s.a.s.) 


kurban  meşru  kılındıktan sonra  her  yıl  bizzat  kurban kesmek  sureti  ile  bu  ibadeti yerine  getirdiğini  belirten  Yılmaz  "İbadetlerin;  şekil,  şart ve  rükünleri  olduğu  gibi  hikmetleri,  amaçları  ve  teşri gerekçeleri  de  vardır,  ibadetlerdeki  bu  özelliklerin  birbirinden  ayrı  düşünülmesi mümkün  değildir.  Her  ibadetin  bir  yapılış  şekli  vardır. 
Hayvanın  kesilmesi  kurbanın şartıdır.  Kurban  ibadeti  ancak kurban  olacak  hayvanın  usulüne  uygun  olarak  kesilmesiyle  yerine  getirilebilir.  Be¬ 


deli  ödemek  suretiyle,  kurban  ibadeti  yerine  getirilmiş olmaz.  Hz.  Peygamber  (s.a.s) kurban  meşru  kılındıktan sonra  her  yıl  bizzat  kurban kesmek  sureti  ile  bu  ibadeti yerine  getirmiştir.  Hz.  Peygamber  (s.a.s.);  kurban  bayramında,  Allah  katında  en  sevimli  ibadetin  kurban  kesmek olduğunu,  kurbanın  kesilir kesilmez  Allah  katında makbul  olacağını  ve  kurban edilen  hayvanın  her  bir  parçasının  kişinin  hayır  hanesine kaydedileceğini  ifade  etmiştir. 

Allah  Teâlâ'  nın  rızasını kazanmak  niyetiyle,  karşılıksız  olarak  fakir  ve  muhtaçlara yardım  etmek,  iyilik  ve  ihsan¬ da  bulunmak  da  Müslüman'ın önemli  vazifelerinden  biridir. 
Zaruret  derecesinde  ihtiyaç içerisinde  bulunan  kimseye yardım  etmek  dinimizde  farz kabul  edilmiştir.  Ancak,  bu  iki 


ibadetin  birbirinin  alternatifi olarak  sunulması  doğru  değildir.  Bu  sebeple  kesme  olmadan  hayvanı,  sadaka  olarak  bir  kişiye  vermek  kurban yerine  geçmez.Ancak  şahısların  ve  kurumların  vekaletle başkaları  adına  kurban  kesmeleri  ve  ihtiyaç  sahiplerine ulaştırmaları  mümkündür. 
Hatta  günümüz  şartlarında vekalet  yolu  ile  kurban  kesimi daha  da  önem  arz  etmiştir. 
Kendi  imkanlarımız  ile  ulaşamadığımız  ülkemizde  ve  diğer  ülkelerde  yaşayan  ihtiyaç sahiplerine  vekalet  yolu  ile kurbanların  ulaştırılması  sağlanmaktadır. 

Bu  noktada  Türkiye  Diyanet  vakfının  vekaletle  kurban  organizasyonu  dikkatimizi  çekmektedir.  Vatandaşlarımız  güvenle  kurbanlarını  vekalet  yolu  ile  kestirip ihtiyaç  sahiplerine  bu  yolla ulaştırabilmektedirler.  "Dedi. 


Vali  Çomaktekin’in 
Bayram  Mesajı 

Vali  İ.  Halil  Çomaktekin  Kurban  Bayramı  münasebetiyle bir  mesaj  yayımladı.  Çomaktekin  mesajında  şunları  kaydetti: 

"Birlik,  beraberlik,  sevgi  ve  kardeşlik  duygularının  en  üst seviyede  yaşandığı  bir  Kurban  Bayramı'na  daha  hep  birlikte ulaşmanın  huzur  ve  mutluluğunu  yaşıyoruz. 

Bayramlar,  bütün  acıların  paylaşıldığı,  yaşlı,  engelli,  şehit yakını,  gazilerimiz  gibi  toplumumuzun  her  kesiminden  ilgi  ve desteğe  muhtaç  vatandaşlarımıza  karşı  gerekli  hassasiyetin, saygı,  sevgi  ve  hürmetin  gösterildiği  müstesna  günler  olarak değerlendirilmelidir. 

Bu  anlamlı  günlerin;  ülkemizin  birlik  ve  beraberliğinin pekişmesine,  dünyanın  dört  bir  yanında  sıkıntılar  içerisinde olan  Müslümanların  huzura  kavuşmasına  ve  dünya  barışının sağlanmasına  vesile  olması  temennisiyle,  saygıdeğer  Amasya halkının,  kamu  çalışanlarının  ve  ailelerinin,  vatani  görevini yapan  er  ve  erbaşların  Mübarek  Kurban  Bayramını  kutlar, sağlık  ve  mutluluklar  dilerim.  Bu  vesileyle  vatanın bölünmezliği,  milletimizin  bağımsızlığı  ve  ülkemizin  bekası uğruna  şehitlik  mertebesine  ulaşan  tüm  şehitlerimize  Allah'tan rahmet,  değerli  ailelerine  sabır  ve  başsağlığı  dileklerimi iletiyor,  kahraman  gazilerimizi  ve  ailelerini  minnet  ve  şükranla anıyorum." 

Kamuoyuna  saygıyla  duyurulur. 


Hayvan  pazarında kurbanlıklar  alıcı  bekliyor 


Geçtiğimiz  yıl  3  bin  500  liraya  satılan  danalar  bu  yıl  4 
bin  500  liradan  alıcı  bekliyor. 
Hal  böyle  olunca  da  kurbanlık almak  için  pazara  gelen  vatandaşlar  eli  boş  dönüyor. 

Hayvan  pazarında  kurbanlık  satıcıları;  yem  fiyatlarının  yüksek  olması  sebebi ile  büyük  küçük  baş  kurbanlıklara  göre  büyük  baş  kurban fiyatının  yüksek  olduğunu  dile getiriyor.  Zamlanan  kurbanlıklara  vatandaşlar  bakmakla yetiniyor.  Bu  yılki  kurban  pazarlarında  en  uygun  kurbanlık ise  küçükbaş  hayvanlar.  Pazarda  küçükbaş  hayvanlar 
600  ile  bin  lira  arasında  satılırken,  büyükbaş  kurbanlıklar ise  3  bin  500  liradan  başlayıp 


8  bin  liraya  kadar  değişen  fiyatlarla  alıcı  bekliyor.  Büyükbaş  hayvanlarda  geçen  yıla  oranla  bin  500  lira  yükseliş gözlenirken,  küçükbaş  hayvanlarda  bu  rakam  100  lira olarak  dikkat  çekiyor. 

Hayvan  pazarında  bu  yıl kurbanlıklar  geçtiğimiz  yıla  oranla  pahalı,  bunun  en  büyük sebebi  ise  et  fiyatlarının  artması  geçtiğimiz  yıla  oranla büyükbaş  hayvanlarda  500  lira  artış  gözlenirken,  küçük baş  hayvanlarda  da  bu  rakam 100-150  arasında  değişiyor. 
Bu  yıl  kurbanda  en  uygun  kurbanlık  küçük  baş  hayvanlar. 
Pazarda  600  ile  bin  lira  arasında  küçük  baş  kurbanlık bulmak  mümkün  oluyor. 


ALTINDAĞ’darv  çifte  bayram 


Altındağ  ALG  İnşaat  her bayramda  olduğu  gibi  bu bayramda  da  müşterilerini  unutmadı. 

Kurban  Bayramı'na  sayılı günler  kaldı.  Taşova'da  konut sorununu  çözen,  yeniden  Taşova  inşaa  eden,  söz  verdiği gibi  konutları  teslim  eden  Altındağ  ALG  İnşaat  bayrama özel  DEV  KAMPANYA  başlattı. 

Bayrama  Özel  olarak faize  dur  diyen  ve  0,99  aranla konut  kredisi  sağlayan  ALG Altındağ  inşaat  Eksper  masrafı  da  bizden  diyor. 

Kurban  Bayramı'na  özel düzenlediği  kampanyada müşterilerine  çifte  bayram yaşatan  Altında  ALG  İnşaat; 

FAİZE  DUR  DEDİK... 

EKSPER  masrafım  kendisi  ödeyen  firma  0,99  Oranla konut  kredisi  ile  herkesi  bu 


bayramda  evlendirmek  istiyor. 

ALTIN  SİTE  KONUTLA¬ 
RININ  ÖZELLİKLERİ, 

143  metrekare,  3+1  olup, 
5  odalı,  asansör  sistemli,  diş 
ısı  yalıtımlı,  kalorifer  pis  ve temiz  su  tesisatlı  olup,  DO-ĞALGAZ  ANA  HATLARI  DÖ¬ŞENMİŞ  Altın  Sitede  Daireler, çok  cazip  fiyatlar  ve  şartlarla satışa  sunulan  Altın  Site  konutlarının  tamamına  yakını  alıcılarını  buldu.  Altın  Site  de konut  sahipleri,  temiz  havası ile  huzurlu  bir  ortamda  yaşıyorlar. 

Altın  Site'de  çok  az  sayıda kalan  kontlardan  almak  için KURBAN  BAYRAMI  tam  bir fırsat  gelin  görün  karar  verin, konut  sahibi  olun  çifte  bayram  yapın. 


Genel  Kurul  ilanları: 170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL Tüzük  ilanı:  300  TL (Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO İş  Bankası  H.  No: 

S.  Kürşad  Günaydın  -  5060-328183 201.1  > ılı  Rrs»  ilânların  irk  'ilunda  Milini 0+3  Tl 

Tapu  IrM-il.  icra  ilanlarının  trk  Mİlııııdn  santimi  0+3 11 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 

C^iiaeL  düşün,  itfi  hissel,  yanılma.  aİbannus: /Ve  mi>m  doğrulukladır,  doğruluk  /4/41*  sanma 

Gazetemiz  Basın  Meslek  İlkelerine  Uyar 

Gönderilen  yazılar  yayınlansın  veya yayınlanmasın  iade  edilmez. 
Yayınlanan  yazıların  sorumluluğu yazarına  aittir. 


Diz^i 

Mizanpaj 

Baskı 


Yeni  Taşova 
Matbaası 


<—  cicf.  /\fo:  ^//4 Te/efcı.*:  ^35^/3  <3  ^7 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TAŞOVA  HAVADİS 


22/09/2015 


İlçemizde  2015- 
2016  eğitim  öğretim 
yılına  kısa  bir  süre kala  okul  müdürleriyle  değerlendirme toplantısıyapıldı. 

Öğretmenevind e  yapılan  değerlendirme  toplantısında, okul  müdürlerinin  sıkıntıları  ve  talepleri alındı 

Okul  müdürlerinin  istekleri  ve  sıkıntılarıyla  yakından  ilgileneceğini  Ifade  eden  Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa 
Tümer"  İlçe  merkezi ve  köy  okulların  da yeni  eğitim  öğretime hazırlamak  için  elimizden  gelen  tüm gayretleri  gösteriyoruz.  Müdürleri¬ 


mizin  talepleri  doğrultusunda  okullarımızın  ne  eksiği  varsa ivedilikle  yerine  getirmeye  çalışacağız. 
Bazı  okullarımızda tadilat  çalışmalarımız  devam  ediyor. 
Yaptığımız  çalışmalar  sonuncunda  okullarımızda  ciddi bir  sıkıntımız  bulunmamaktadır.  2015- 
2016  eğitim  öğretim 
yılına  okullarımız hazır  vaziyettedir. 
Çok  şükür  şimdilik ciddi  bir  sıkıntımız yok.  Siz  değerli  idarecilerimden  isteğimiz,  okullarınızdaki eksiklikleri  bize  bildirmenizdir. 

İlçemize  yeni  a- 


tanacak  öğretmenlerle,  öğretmen  açığımızı  büyük  oranda gidermişolacağız. 

Ücretli  öğretmenlere  de  okullar¬ da  çalışma  müjdesi veren  Milli  Eğitim 
Müdürü  Tümer,  "Bu yıl  öğretmen  açığı tamamlanamayan  okullarımıza  da  ücretli  öğretmen  alarak  açığımızı  ortadan  kaldıracağız. 
Ücretli  öğretmenlik için  başvurular  da alınmaya  başlandı" diyekonuştu. 

Değerlendirme toplantısına  şube müdürleri  Ahmet  Er- gün,  Hamit  Yıldırım ile  okul  idarecileri katıldılar. 


teren  Gürsu  köyü  dernek  yönetimi  19  Eylül 
2015  Cumartesi  günü 
akşamı  Pkk'lı  teröristler tarafından  şehid  edilen askerlerimiz  ve  polis- 


zenledi. 

Aynı  zamanda 
Eyüp  ilçesi  İslam  Bey Mahallesi  muhtarı  ve 
Gürsu  köyü  Dernek başkanı  Recai  Şahin  a- 


çış  konuşmasında;  "Bugün  gelmiş  geçmiş  tüm şehitlerimizin  ve  terör belası  tarafından  şehit edilen  emniyet  mensupları  ve  asker* lerimizin  ruhuna  mevlid-i  şerif  okutmak  istedik,  bu  anlamlı  gecemize  katılan  tüm  siyesi parti  temsilcilerine  ve katılımcıları  miza  dua  farımıza  ortak  oldukları için  teşekkür  ediyorum. 
Ülkemizin  içinde  bulunduğu  kaos  ortamının  bir an  evvel  son  bulması  ve güzel  ülkemizde  huzur, barış  içinde  yaşamamız için  birliğimize  ve  tek yürek  olmamıza  ihtiyaç vardır.  Bu  vesileyle  dualarımız  barış  ve  huzur  için  kabul  olması  dilek¬ 


lerimle  tekrar  bu  anlamlı  gecemizde  bilerek  amin  diyen  dostlarıma yürekten  teşekkür  ediyorum'dedi. 

Gecede  okunan mevlid-i  şerif  programının  konukları  arasında;  CHP  Eyüp  ilçe başkanı  Sinan  Akçiçek ve  yönetimi,  MHP  Eyüp ilçe  başkanı  Halil  Fevzioğlu  ve  yönetimi,  SP Eyüp  ilçe  başkanı  İlker Çiftçi  ve  yönetimi,  BBP Eyüp  ilçe  başkanı  Kemal Aydın  ve  yönetimi,  Amasya  il  dernekyönetim kurulu  üyesi  ve  Uluköy dernek  başkanı  Cafer Aktaş,  gazeteci  Ali  Osman  Kaymak, ve  çok  sayıda  Gürsulu  vatandaşlarımızkatıldı. 


T.C. 

TAŞOVA 

İCRA  DAİRESİ 

2015/16  TLMT. 

TAŞINIRIN  AÇIK  ARTIRMA  İLANI 

Aşağıda  cins,  miktar  ve  değerleri  yazılı  mallar  satışa  çıkarılmış  olup: 

Birinci  artırmanın  aşağıda  belirtilen  gün,  saat  ve  yerde  yapılacağı  ve  o  gün  kıymetlerinin  %50'sine istekli  bulunmadığı  taktirde,  yine  aşağıda  belirtilen  gün,  saat  ve  aynı  yerde  2.  artırmanın  yapılarak  satılacağı; şu  kadar  ki,  artırma  bedelinin  malın  tahmin  edilen  değerinin  %50'sini  bulmasının  ve  satış  isteyenin  alacağına rüçhanı  olan  alacakların  toplamından  fazla  olmasının  ve  bundan  başka  paraya  çevirme  ve  payların paylaştırma  giderlerini  geçmesinin  şart  olduğu;  birinci  artırmadan  on  gün  önce  başlamak  üzere  artırma tarihinden  önceki  gün  sonuna  kadar  esatis.uyap.gov.tr  adresinden  elektronik  ortamda  teklif  verilebileceği, birinci  artırmada  istekli  bulunmadığı  takdirde  elektronik  ortamda  birinci  artırmadan  sonraki  beşinci  günden başlamak  üzere  ikinci  artırma  gününden  önceki  gün  sonuna  kadar  elektronik  ortamda  teklif  verilebileceği, mahcuzun  satış  bedeli  üzerinden  aşağıda  belirtilen  oranda  KDV'nin  alıcıya  ait  olacağı  ve  satış 

şartnamesinin  icra  dosyasından  görülebileceği;  gideri  verildiği  takdirde  şartnamenin  bir  örneğihin  isteyene gönderilebileceği;  fazla  bilgi  almak  isteyenlerin  yukarıda  yazılı  dosya  numarasıyla  dairemize  başvurmaları ilan  olunur.  15/09/2015 

1.  İhale  Tarihi 

2.  İhaleTarihi 

İhale  Yeri 

:  20/10/2015 günü,  saat  11:00  -11:05  arası. 

:  04/11/2015  günü, saatll:00-  ll:05arası. 

:  Torunlar  Petrol  Taşova  Amasya  Karayolu  l.km  Yeni  Mah.  Taşova  Amasya 

No  Takdir  Edilen 

Değeri  TL. 

Adeti 

KDV 

Cinsi  (Mahiyeti  ve  önemli  Nitelikleri 

1  200.000,00 

1 

%1 

06  BT  5717  Plakalı  ,2010  Model  ,  Audi  Marka  4L-07 
3.0  TDI  QUA  Tiptronic  Tipli  motor  no  :  CAS  090308 şase  no  :  WAUZZZ4L8AD009624  beyaz  renkli 

arazi  taşıtı 

1.  İhaleTarihi 

2.  İhaleTarihi 

İhale  Yeri 

:  20/10/2015 günü,  saat  11:10 -11:15 arası :  04/11/2015  günü,  saat  11:10  -11:15  arası. 

:  Torunlar  Petrol  Taşova  Amasya  Karayolu  I.Km  Yeni  Mah.  Taşova  Amasya 

No  Takdir  Edilen 

Değeri  TL. 

Adeti 

KDV 

Cinsi  (Mahiyeti  ve  önemli  Nitelikleri 

2  24.000,00 

1 

%1 

05  HL  008  Plakalı  ,2010  Model,  Fiat  Marka  ,  Fıonno 
Combi  1,3  Emotion  Tipli  motor  no: 199A20003267583  şase  no:  NM422500000093728, beyaz  renkli,  kapalı  kasa  kamyonet 

DOĞfî  KfiTLİfiMI 


(1 .  Sayfadan  devam) 

Kavak  ağaçları,  adını  bilmediğimiz  iç  içe  birbirine  dal budak  salmış  bir  sürü  yeşerti,  yeşil  çayır,  Karataş,  toprak  ve kop  koyu  gölgeler  yerinde  kalsın.  Gölgesinde  koyunlar dinlensin.  Kuşlar  ağaçlarda  tünesin,  Sabahın  seherinde çınlatsınlar  koruyu.  Börtü  böcek  yaşasın  toprağın  sinesinde. 

Toprağın  müziğini  susturdunuz.  Yaban  otlarını kuruttunuz.  Kuşları  kaçırdınız.  Otuyla  çöpüyle  bütün yabaniliğin  içinde  Allah'ın  yarattığı  sahipsiz  köpeklerin, kertenkelelerin,  solucanların,  yılanın,  kaplumbağanın  hayat hakkını  aldınız.  Karayolu  güzergâhında  giden  gelenlerin gözlerini  ve  ruhlarını  dinlendirdiği  bir  güzelliği  yok  edip kıraç  araziye  çevirdiniz  Dörtyol  köyümüzün  o  cennet merasını. 

Şimdi  betonlaştırdığınız  yeni  yerleşim  yerlerine  Rumeli kavağı,  Çınar  altı,  Söğütlü  çeşme,  Fıstık  ağacı,  Cevizli, Acıbadem  gibi  içinde  ağacın  kök  saldığı  bir  ad  koyabiliyor musunuz?  Koyamazsınız  çünkü  eskilerde  en  büyük zenginliğimiz  çocukluğumuzda  bütün  günümüzü tırmanmak  için  harcadığımız  o  güzelim  ağaçları  yok  ettik. 
Fransa  Başbakanının  1914'te  söylemiş  olduğu  ünlü  bir cümle  vardır,  "savaş  generallere  bırakılmayacak  kadar önemlidir."  Bu  cümle  daha  sonra  politikacılar  üzerine  bir çeşitlemeyle  "siyaset  politikacılara  bırakılmayacak  kadar önemli"  ye  çevrilirken  günümüzde  çevre  planlamalarından memnuniyetsizliği  ifade  adına  "şehircilik  politikacılara bırakılmayacak  kadar  önemli"  denilerek  vatandaşın yaşadığı  kente,  çevreye  tüm  yönetsel  süreçlere  katılma zorunluluğunu,  yaşadığı  şehri  önemsemesini  sahip çıkmasını  ikaz  ediyor. 

Devrimizin  çıkar  ilişkilerini  gözeterek  palazlanan insanların  devri  olduğunu  görenlerdeniz.  Dertlenmemiz insanlık  adına,  çocuklarımızın  geleceği  adına  kaygılanmanın neticesidir.  Yaşadığı  yörenin  kalbini  duymak  isteyen  bir duyuş  ve  duruşa  sahip  biri  olarak,  herkesin  mutlaka  bir  yere ait  olmak  durumunda  kaldığı  bir  dönemde  herhangi  bir kampa  mensup  olmadan  toplumsal  olanla  politik  olanı karıştırmadan  eli  kalem  tutan  herkesin  yaşadığı  çevreye mahalle,  sokak,  çarşı,  dereler  ve  ormanlarına  sahip  çıkıp doğanın  sermayenin  değerlendirme  alanı  olarak  değil,  var olma  alanımız,  yaşam  alanımız  olarak  görülmesi  yolunda çaba  sarf  etmesini  istiyor. 

Bir  yazarımızın  doğa  konusundaki  hassasiyetini  ifade eden  cümlelerin  altına  da  imzamızı  atarak; "Belki  de  bir  tür  komedi  bu,  tek  tek  oylar  kimilerini  iktidara getirdiğinde  adı  "Milli  irade"  aynı  oylar  bir  ağacın kesilmesini,  bir  tepenin  haritadan  silinmesini,  su kaynaklarının  ellerinden  alınmasını,  derelerin kurutulmasını  istemediğinde  "Terörist  eylem"... 

Demokrasilerde,  iktidara  gelenler  kendilerini  "Savaş galibi"  doğayı  da  "Ganimet"  sayamazlar." 

Görünen  o  ki  toplum  olarak  Ahmet  Hamdi  Tanpınar'ın bir  arkadaşından  naklettiği  şu  sözlerin  hakkını  her zamankinden  çok  verir  gibiyiz. 

"  Bilir  misin  ki,  bir  şehrin  sahibi  değiliz.  Sadece  içinde oturuyoruz.  Devletin  veya  belediyenin  bir  misafiri  gibi.  Ve başından  beri  bu  böyle." 

Evet,  aynen  öyle...  Nasıl  üzülmeyelim.  Dörtyol köyümüzün  o  güzelim  cennet  gibi  koru  mu  dersiniz,  mera  mı dersiniz  alanını  bozkıra  çevirmenin  mazeretini  biz  doğa severlere  ekonomik  getirileri  öne  sürerek  açıklamanız bizleri  ikna  edemez  çünkü  bizler  doğaya  baktığımızda doların  değil  doğanın  yeşilini  görüyoruz  ayrıca  o  yeşillikten özgürlük  ve  demokrasi  tarifi  yapıldığını  da; 

Bir  ağaç  gibi  tek  ve  hür 

Ve  bir  orman  gibi  kardeşçesine... 

Okuyucularımızın  kurban  bayramını  kutluyorum. 
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TAŞOVA  HAVADİS 


Göztepe’yi  yendik,  sıra  Beşiktaş’ta 


22/09/2015 


Hentbol  Erkekler 
Süper  ligin  2.  haftasında  19  Eylül  2015 
Cumartesi  günü  ilçemiz  Spor  salonunda oynanan  karşılaşmayı 
Taşova  Hentbol  Spor 
27-25  kazandı. 

İzmir  Göztepe 


11  önde  kapayan  takımımız  karşılaşmadan  27-25  galip  ayrıldı. 

Hentbol  Erkekler 
Süper  Lig'de  Göztepe’yi  27-25  yenen  Taşova  Hentbol  Spor'un antrenörü  Hakan  Günal,  kalecileri  Milan'ın 


diğer  oyuncularının görevlerini  yapmalarının  maçı  kendilerine  kazandırdığını söyledi. 

Günal,  22  Eylül 
2015  Salı  günü  İstanbul  Süleyman  Seba 
Spor  salonunda  saat 19.00'da 


Beşiktaş  Mogaz  maçının  önemini  vurgulayarak,  "İstanbul'daki hemşehrilerimizi  bu çekişmeli  maça  bekliyoruz.  Bu  maçı  kazandığımız  takdirde  liderliği  hiç  bir  takım  elimizden  alamayacaktır"  dedi. 


'Kurban  bayramınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

LAM  MÜHENDİSLİK 
Isı  Sistemleri  Ltd.  Şti. 

Bosch 

Aydemir  Demir 

Satış  Sorumlusu 

Tel:  312  22  77 

0533  361  37  57 

Çağpar  Cad.  No:  30/A-TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

İSMAİL  YÜKSEL 
Şoförler  ve  Otomobilciler  Odası Başkanı 

Tel:  0532  796  54  77 
Atatürk  Bulvarı -TAŞOVA 

'Kurban  bayramiDlzl  en  İçten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

YÜKSEL  SİGORTA&GALERİ 
Cafer  Yüksel 

Tel:  312  23  85-0536  224  22  51 
Atatürk  Bulvarı -TAŞ  OVA 

'Kurban  bayfamınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

YAVUZ  AYDIN 

Taşova  Engelliler  Yardımlaşma  ve Dayanışma  Dernek  Başkanı 

Tel:  0506  441  08  39 

Belediye  Düğün  Salonu  altı-TAŞOVA 

'Kurban  bayramiDlzl  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

ÖZLEM  KEBAP  SALONU Onur-Mesut-Recep  Tcmur 

Tel:  312  11  64-0537  681  91  78 
Atatürk  Bulvarı  No:  23/C-Taşova 

'Kurban  bayramınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

SEFA  KARDEŞLER  EKMEK  FIRINI Sedat-Sebahattin-Seyfettin-Sezai ŞEHRİ 

Tel:  312  07  60-0536  655  60  74 
Tekel  Sokak  No:  13/A-TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

SALON  SOHBET 
Sebahaddin  Günaydın 

Tel:  0545  809  92  87 
Emektar  Cad  -TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  bayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

FOTO  BEN 

Davut  Önder 

En  Güzel  Anıların  Simgesi 

Tel:  312  18  39-0532  410  33  68 
Hükümet  Cad.  No:  20/B-TAŞOVA 

'Kurban  bayramıDlzl  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

ÖZGÜR  Süpermarket-Mobilya-Kömür Ali  Rıza  Ağış 

Tel:  312  11  18-0533  293  45  85 
Köprübaşı  No:  2-TAŞOVA 

'Kurban  bayrafnınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

TEKNİK  İLETİŞİM 

Cep  Telefonu  Teknik  Servis 

Erkan  Şahin-Hasan  Şahin 

Tel:  0545  409  35  53 

Çağpar  Cad.  No:  26-TAŞOVA 

'Kurban  bayramiD1Z1  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

GÜNGÖR  TİCARET 
İletişim-Oto  Traktör  Alım  Satımı 
Ahmet  Güngör  Tel:  312  00  55 
0535  293  61  01-0530  920  77  03 
Atatürk  Bulvarı  No:  9/B-TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  en  İçten dileklerimizle  kutlar,  bayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

ERAY  CAM 

Cam  Balkon- Cam  Kapı-Jaluzili  Cam Ergin  Öztürk 

Tel:  312  25  26-0551  604  48  24 
Atatürk  Bulvarı  25/B-TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

MEŞHUR  OCAK  PİDE 

Fikret  Temiz 

Pizza  Lahmacun  Salonu 

Tel:  312  05  05-  0535  776  71  02 
Pazarcılar  Cad.  No:  4-TAŞOVA 

'Kurban  bayramıDlzl  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

YAYLACI  KEBAP  SALONU 

Mutlu  Yaylacı 

Tel:  300  00  03 

Atatürk  Bulvarı  No:  7/A-TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  en  İçten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

YILDIZ  İLETİŞİM  Teknik  Servis Mustafa  Akıl 

Tel:  312  41  99  -0536  282  21  18 
Çağpar  Cad.  No:  10-TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

ÇETİN  ELEKTRONİK 

Ömer  Çetin 

Tel:  312  30  35-0543  682  93  36 
Haşan  Aykan  Cd.No:  18-TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  en  İçten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

TEPE  EKMEK  FIRINI 

İbrahim  Eren 
“Kalitede  Öncü" 

Tel:  312  10  91-0537  772  18  21 
Cumhuriyet  Cad.No:  28-TAŞOVA 

'Kurban  bayramıDlzl  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

HABAŞ  KARADENİZ  BÖLGE  BAYİİ İlyas  Aslantaş  (Saha  Satış  Sorumlusu) 
Tel:  312  22  40-0544  312  22  30 
Bereket  Cad.No:  10-TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

SANCAK  ERKEK  KUAFÖRÜ Muhammed  Nurettin  Doğan 

Tel:  0507  605  52  51 

Eski  Buğday  Pazarı  No:  1 -TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  eD  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

ÜN  TRAKTÖR  TİCARET Same-Deutz  Fahr  Bölge  Bayii Abbas  Ün 

Tel:  312  23  43  Cep:  0535  589  4683 
Hükümet  Cad.  No:  23/A  -TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  en  İçten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

SERKAN  OTOMOTİV 

Serkan  Koca-Yakup  Koca 

Tel:  0538  839  1919-0541  907  6057 
Korkmaz  Cad.  No:  5/A- 1 -TAŞOVA 

'Kurban  bayramıDlzl  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

Banş  GÜNDÜZ 

Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma Vakfı  Müdürü 

Tel:  312  00  82-0505  477  50  80 

'Kurban  bayfamınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

ÇINAR  TİCARET 

Toros  Gübre-Zahire-Kömür-Nakliyat Mehmet  Çınar  ve  Oğullan 

Tel:  312  12  10 

Pazarcılar  Cad.  No:  25-TAŞOVA 

'Kurban  bayranuDlzl  en  İçten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

ERKUT  MARKET 

Erkut  Özgen 

Hep  Ucuz  Hep  Kalite 

Tel:  312  22  01 

Atatürk  Bulvarı  No:  13-TAŞOVA 

'Kurban  bayramıDlzl  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

HATTAT  TARIM 

Amasya  Traktör  Ltd.  Şti. 

Yunus  Yalçın  (Satış  Sorumlusu) 

Tel:  0541  911  84  74 

İlçe  Meydanı  Bereket  Sk.  NO:  10-Taşova 

'Kurban  bayramıDlzl  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

ÖZGÜR  BERBER 

Ekrem  Özgür 

Tel:  0542  270  22  98 

Haşan  Aykan  Cad.  No:  4-TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

REİS  OTOMOTİV 

Tütıitncü  Ticaret- Oto  Aksesuar  ve  Av  Bayii 

Sonusalı  Reis  Mutlu  Uysal 

Tel:  0507  136  06  53-0537  203  01  03 
Haşan  Aykan  Cad.  No:  1.4TAŞOVA 

'Kurban  bayramıDlzl  en  içten dileklerimizle  kutlar,  bayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

TEMİZLER 

Pide&  Pizza  ve  Lahmacun  Salonu Mahmut  Temiz 

Tel:  0535  464  14  12  -0358  312  09  11 

'Kurban  bayramınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

Lüks 

AMASYA  İTİMAT 

Tel:  0358-312  12  21 
e-bilet:  www.amasyaitimat.com 

'Kurban  bayramıDlzl  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

GENÇLİK  BERBER  SALONU Metin  Yüksel 

Tel:  0505  345  40  77 

Çağpar  Cad:  13-TAŞOVA 

'Kurban  bayramınızı  en  içten dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile olmasını  dileriz. 

SEZGİNLER  TİCARET 

Baymak  Yetkili  Servisi 

Mustafa  Sezgin 

Tel:  312  12  40  Cep:  0542  394  69  45 
Emektar  Sokak  No:  1 4-TAŞOVA 

